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Laten wij onwrikbaar 
vasthouden aan de hoop die 

wij belijden, want Hij die 
beloofd heeft, is trouw.  

 
Hebr. 10:23 (WV) 

Het is de tijd van Advent! 
Een tijd waarin je toeleeft naar Kerst. Voor 
mensen die Jezus volgen, is het ook de tijd 
waarin je je extra bezighoudt met het 
verwachten van Zijn terugkomst. Gods 
nieuwe wereld, Zijn koninkrijk, gaat komen. 
Hoe precies, dat weet ik niet zo goed. Maar 
God doet wat Hij beloofd heeft, want Hij is 
trouw. Mooi is dat! 
 
Jesus & ich 
We ervaren de trouw en liefde van God op 
dit moment vooral tijdens onze Jesus & ich-
avonden. Dat is een cursus waarin we de 
kern van het christelijke geloof bespreken, 
graag zo praktisch mogelijk. We merkten dat 
een Alpha-cursus ervan uitgaat dat mensen 
al enige voorkennis over het geloof hebben. 
Daarom organiseren we hier een aantal 
avonden over thema’s als zonde & genade, 
bekering, heiliging, gebed, gemeenschap, 
sacramenten en de Bijbel. In het Duits 
gebruiken we trouwens andere woorden voor 
deze begrippen. 
 
Taal is belangrijk in ons werk, en 
ingewikkelde, christelijke Duitse termen 
helpen vaak niet. Een jonge vrouw die 
meedeed zei: "Ik merk dat er bij jullie iets 
anders is. Ik heb heel veel vragen, maar één 
ding is voor mij zeker: dit wil ik ook. En dat 
wil ik hier en nu ontdekken." Prachtig om te 
zien hoe God werkt! 
 
Veranderlijkheid van Evershagen 
Bovenstaande verhalen zijn prachtig en 
bemoedigend, voor ons én voor jullie als 
lezers. Tegelijkertijd merken we dat de 
praktijk vaak weerbarstig is. We zijn gewend 
om geloof en bekering te zien als processen 
die ergens beginnen en daarna alleen maar 
doorgaan. Als iets wat mensen verandert en 
hun leven voorgoed in een bepaalde richting 
stuurt. 

In de praktijk merken we dat veel mensen in 
Evershagen anders in elkaar zitten. Werk, 
woning, partner en vriendenkring wisselen 
vaak. Dat is de realiteit van hun leven. Onze 
buren kunnen heel toegewijd zijn in een 
vriendschap, vriendenkring of relatie. Maar 
crises veranderen dat soms ineens. 
 
Soms lijken diepe, serieuze geloofsproces-
sen hierop: fases waarin mensen veel 
ontdekken, maar een conflict of crisis kan 
alles veranderen. Haltepunkt E is een 
prachtige gemeenschap van mensen die 
betrokken zijn en er samen voor willen gaan. 
Tegelijkertijd merken we dat bijna alles in 
golfbewegingen gaat: soms veel 
enthousiasme, soms conflicten en afstand. 
Stabiel en vol hoop aanwezig blijven is de 
sleutel. 
 
Vierende gemeente 
Als kerkplant willen we het geloof vieren en 
verdiepen met onze gemeenschap. We 
merken dat het vertellen van Bijbelverhalen 
en het daarover doorpraten goed past bij 
onze mensen. Dat werkt beter dan lang 
stilzitten en luisteren; dat staat ver af van hun 
levenswereld. 
 
Een tijdlang organiseerden we vieringen met 
liederen, Bijbelverhalen en gebed, samen 
met ouders en kinderen. Dat ging redelijk, 
maar de laatste tijd lukt het bijna niet meer. 
We merken dat we hierin nieuwe wegen 
moeten zoeken. Wilt u, wil jij voor ons bidden 
dat we de creativiteit en ideeën vinden om dit 
te doen? 
 
Presentie in de buurt 
Ondertussen draait onze Duitse collega 
dagelijks de huiswerkbegeleiding en er 
komen veel kinderen. Linda begeleidt hen 
liefdevol, waardoor veel kinderen nét slagen 
op school.Soms komt er een vader binnen 
die betrokken meeleeft in de gemeenschap. 
Onlangs vertelde hij dat hij al drie nachten 
niet had geslapen: zijn tienerzoon was 
geschorst van school wegens drugsgebruik 
en -verkoop. Hoe nu verder?! Het blijft een 
zegen om in Jezus’ naam naast mensen te 
staan en samen naar goede oplossingen te 
zoeken en soms ook samen te bidden. 
 
We merken dat Haltepunkt E steeds meer 
bekendheid krijgt bij het bestuur van de stad 
Rostock. Het hierboven beschreven huis-
werkproject wordt ondersteund door de stad, 
waardoor onze Duitse collega’s Benedikt en 
Linda Günther hun fondsenwerving beter 
rondkrijgen. 

Lieve familie en vrienden, 

 Naaicursus bij Haltepunkt E 



We geloven dat het evangelie vol hoop is,  
en dat het kennen daarvan alles veranderd. 

verlangt 
Duitsland  

hoop 
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www.gerritenjorine.nl 

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in 
samenwerking met GZB en ECM 
Nederland uitgezonden naar Duitsland. 
In Rostock werken zij in een gemeente-
stichtingsproject met een lokale kerk. 
De uitzending van Gerrit en Jorine 
wordt mede mogelijk gemaakt door de 
hervormde gemeente Veenendaal.  
U kunt hen steunen door een gift over 
te maken via www.ecmnederland.nl/
geven of IBAN: NL02INGB0000254997  
t.n.v. Stichting ECM-Neder-
land, Deventer o.v.v. “fonds 
G&J van Dijk”   Uw giften zijn 
fiscaal aftrekbaar. 

Onlangs besloot de partij Bündnis90/ 
die Grünen in Rostock hun vergade-
ring bij Haltepunkt E te houden om 
ons werk te leren kennen. We delen 
niet alles, maar wél de focus op de 
grote sociale uitdagingen van 
Rostock. Voor de lange termijn is het 
belangrijk dat Haltepunkt E goede 
netwerken opbouwt in de lokale 
politiek en burgerlijke gemeente. 
 
Documentaire: De zin van zending 
Heeft zending eigenlijk zin? Is het 
niet aanmatigend en ingewikkeld om 
in deze tijd mensen uit te zenden? 
Wat heb je eraan? 
 
De GZB maakte hierover samen met 
een mediabedrijf een documentaire: 
De zin van zending. Deze wordt 
uitgezonden op NPO2, op zaterdag 4 
en 11 januari om 18.00 uur. Je kunt 
hem ook via NPO Start terugkijken. 
 
Wij mochten bijdragen aan deze 
documentaire en er is gefilmd bij het 
Straatcafé en andere activiteiten. 
Misschien leuk om te kijken en 
anderen erop te attenderen! 

GZB - Postbus 28  
3970 AA - Driebergen  

0343-512444  
info@gzb.nl  
www.gzb.org 

Gerrit, Jorine , Nora, 

Jarne & Niek 

Dagelijks werk 
Soms hangt er om zending een geur 
van bijzondere dingen. In de praktijk 
doen we gewoon ons werk. Onze 
kinderen gaan naar de kleuterschool 
of basisschool, we leven mee in de 
buurt, helpen waar nodig en zetten 
ons in voor Haltepunkt E. 
 
En dwars door al die gewone dingen 
heen werkt de Heilige Geest. Net 
zoals bij mensen die niet zijn 
uitgezonden. Want iedereen is 
uiteindelijk geroepen en gezonden, 
toch? 
 
Hartelijke groeten uit Rostock! 

Gebedspunten: 

• Bid voor blijvende, verdiepende 
verandering van onze buren 

• Bid voor creativiteit en wijsheid – we 
willen graag de juiste dingen 
ontwikkelen voor onze mensen 

• Dank voor het werk van de 
hausaufgabentruck 

• Dank voor de openingen bij de 
lokale overheid 

• Bid voor de vader en de jongen uit 
de nieuwsbrief 

• Dank voor de Jesus&ich Abende en 
alle mooie processen die daar in 
mensen gebeuren  

Kerstliedjes in het Winkelcentrum 

Interview 

Straatcafe 
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